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Geluk in deze tijd…. 

Mooi weer, de natuur gaat zijn gang…. 

Natuur kent geen angst en is voor Corona niet bang. 

Samen, gezin, lief zijn voor elkaar….. 

Dat gebeurt nooit zo lang, dus bijzonder dit jaar. 

Aandacht, leven… een stralende dag…. 

Het maakt me blij…op mijn gezicht een glimlach…. 

Onderwijs 

Op afstand leren, het was even wennen…. 

Op afstand met docenten mijn huiswerk moeten plannen…. 

Maar ook afstand lukt het leren heel goed… 

Het geeft voor de toekomst studenten wat moed…. 

We hebben goede voorzieningen, dat is een feit… 

Maar persoonlijk contact maakt toch je schooltijd…. 

Hoop, troost, ontroering… 

Een lach, een vriendelijk gebaar… 

Dat we ook in vredestijd lief kunnen zijn voor elkaar… 

We helpen elkaar met boodschappen doen of een kaart… 

Dat is in deze tijd zo ontzettend veel waard…. 

Van muziek werden heel veel mensen blij…. 

Ook iets wat we samen kunnen doen, vanaf balkon of galerij… 

Het échte leven… 

Een mens heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn… 

Een lieve broer, zus, vader of moeder is al fijn…. 

Of iemand die voor je zorgt, die soms aan je denkt… 

Die zomaar iets voor je doet of je wat aandacht schenkt.. 

Het lijkt zo normaal, maar we vergeten of denken er niet altijd aan… 

Als Corona voorbij is, mag dat blijven bestaan! 

Nooit meer vergeten… 

Het jaar 2020, geluk en verdriet zo dichtbij…. 



Een andere manier van leven…keert daarmee het tij? 

Niet naar school, weinig contact, niet naar de film, niet uit eten… 

Het is een rare tijd, die ik niet gauw zal vergeten…. 

Maar één ding heeft Corona ons wel gegeven…. 

We hebben elkaar nodig om samen te kunnen leven!!! 

 


