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De emotieloze dief 
 
In de schaduw wacht hij sluw 
Volgend tot op een dag 
Dan kijkt hij vol met afschuw 
Naar je allerlaatste lach 
 
Hij grijpt je en wurgt om je heen 
Het is sterk en met zoveel kracht 
Je krijgt tintelingen en veranderd haast in steen 
Het is leven waar je zo naar smacht 
 
De wereld word vaag  
En je word meegenomen door zijn duister zwart 
Alles word traag 
Je geeft de dood je hart 
 
Je had niet eens tijd van het schrijven van een brief 
Een brief waarin staat:  Ik hou van je en vaarwel 
De dood is een ruw persoon, een emotieloze dief 
Ik zie je snel 
 
Je weet dat het te laat is 
Je voelt je laatste traan 
Jouw liefde die ik nu al mis 
Die traan in het leven vergaan 
 


