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De enige troost 

 

Ja, je moet dapper zijn om te vertrouwen, 

om te geloven op hoop tegen hoop, 

om dóór te vechten en niet te verflauwen, 

Christen te zijn is niet licht of goedkoop. 

En je moet strijden om God vast te houden, 

ook als de mensen, op wie je vertrouwde 

eenzaam je laten in pijn en verdriet. 

Ja, je moet dapper zijn om te geloven 

dat er geen haar van je hoofd laat vallen zal 

zonder de wil van je Vader daarboven, 

en dat er nooit iets gebeurt bij geval; 

en je moet weten, dat Jezus je zorgen 

dragen wil - Hij is aan lasten gewend - 

dat je, in Zijn liefde beschut en geborgen, 

levend en stervend Zijn eigendom bent. 

 

Het enige houvast 

 

Wanneer je niet meer bidden kunt, 

en alles in je hart lijkt dood; 

wanneer je staat op 't dode punt, 

en niemand weet iets van je nood, 

 

wanneer je zoekt naar een houvast, 

- want God lijkt soms zo eind'loos ver - 

wanneer je moedeloos torst je last, 

en aan je hemel blinkt geen ster, 

 

wanneer de liefste mens ontviel, 

wanneer God vroeg je mooist bezit, 

luister dan maar - en wacht - en kniel: 

't is Gods Geest zelf, Die voor je bidt. 

 


